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Jozua 24:15 NBG
1k en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!

Jesaja 54:13 HSV
Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn,
en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.

Psalm 147:13 HSV
Hij maakt de grendels van uw poorten sterk;
Hij zegent uw kinderen in uw midden.

Psalm 112:1-4 HSV

1 Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.

2 Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.
3 In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn, zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand.

4 Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en
rechtvaardig.

Jesaja 44:3 (lees 2-5) HSV
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Handelingen 2:17 HSV
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle viees; en
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen
zullen dromen dromen.

Psalm 1:1-3 HSV

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de
zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters,

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan
het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Jeremia 17:7-8 HSV

7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.

8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een
waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert
hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

2 Timotheiis 1:7 HSV
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en
bezonnenheid.
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Efeze 6:1-2 HSV

1 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.
2 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte),

3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

Johannes 16:13 HSV

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,
want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de
toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Johannes 14:26 HSV
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles
onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Colossenzen 2:8 HSV

Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de
overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens
Christus.

Psalm 91

Efeze 1:17-23
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